
Kerkdienst 17 maart 2024 5e zondag Veertigdagentijd

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Zingen: Intochtslied: Psalm 43: 1, 3

O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o HEER, mijn toeverlaat.

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Stil gebed 

Bemoediging en groet

* de gemeente gaat zitten * 

Aansteken van de kaarsen

Kindermoment

Zingen: Projectlied 

* de kinderen gaan naar de nevendienst *

De Tien Woorden als smeking

DIENST VAN HET WOORD

Zingen: Gebed bij de opening van het Woord: Lied 275: 1, 2, 5

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,

1



onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34, gelezen door de lector

31De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk van 
Juda een nieuw verbond sluit, 32een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot 
toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond 
verbroken, hoewel ze Mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33Maar dit is het verbond 
dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun 
binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn 
volk. 34Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer 
de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt 
de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben 
misdaan.

Zingen: Lied 825: 1, 3

De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

Schriftlezing: Johannes 12: 20-33, gelezen door de lector
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20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21Zij 
gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden 
zien. 22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar 
Jezus. 23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt 
verheven. 24Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. 25Wie 
zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, 
behoudt het voor het eeuwige leven. 26Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal 
ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

27Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan 
Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. 28Laat nu zien hoe groot uw naam 
is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal 
mijn grootheid weer tonen.’ 29De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een 
donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem 
gesproken had. 30Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. 31Nu 
wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld 
uitgebannen worden. 32Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen 
naar mij toe halen.’ 33Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. 

Zingen: Lied 650: 1, 2, 3, 4, 6, 7

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
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valt in de aarde neer.

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Overdenking 

Zingen: Lied 625

Groen ontluikt de aarde
uit het slapend graan,
nu de zon de zaden
roept om op te staan.
Liefde staat op,
wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren,
halmen, vol en groot.

Onder steen bedolven
lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Diep in het graf
is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend
nieuw ontkiemt tot graan.

Zaad van God, verloren
in de harde steen
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen –
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven
als het groene graan.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van de gaven
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De kinderen komen terug in de kerk …

ZENDING EN ZEGEN

Zingen: Lied 767: 1, 3, 4, 6

De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
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Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst



VOORBEREIDING



Zingen: Intochtslied: Psalm 43: 1, 3

O God, kom mijn geding beslechten,

verlos mij van wie U versmaadt.

Boosdoeners willen met mij rechten,

die niet aan trouw en waarheid hechten.

Doe mij ontkomen aan hun haat,

o HEER, mijn toeverlaat.



O Here God, kom mij bevrijden,

zend mij uw waarheid en uw licht

die naar uw heilge berg mij leiden,

waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door U opgericht

kom voor uw aangezicht.



Stil gebed 



Bemoediging en groet



* de gemeente gaat zitten * 



Aansteken van de kaarsen



Kindermoment



Zingen: Projectlied 



* de kinderen gaan naar de nevendienst *



De Tien Woorden als smeking



DIENST VAN HET WOORD



Zingen: Gebed bij de opening van het Woord: Lied 275: 1, 2, 5



Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

en hoe onzegbaar ons nabij.

Gij zijt gestadig met ons bezig,

onder uw vleugels rusten wij.



Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,

niet hoog en breed van ons vandaan.

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden

dat Gij dit lied wel zult verstaan.



Gij zijt in alles diep verscholen,

in al wat leeft en zich ontvouwt.

Maar in de mensen wilt Gij wonen

met hart en ziel aan ons getrouwd.



Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34, gelezen door de lector



31De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze Mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk. 34Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.



Zingen: Lied 825: 1, 3



De wereld is van Hem vervuld,

die ’t kennen gaat te boven,

wiens heerlijkheid ons is verhuld,

in vonken licht verstoven.

Geen mensenoog heeft Hem gezien

wien elk zijn tempel bouwt, in wien

onwetend wij geloven.



Hij blies ons van zijn adem in.

Hij, hemelhoog verheven,

heeft ons in Adam één begin,

één levensdoel gegeven:

te wonen op zijn aarde, waar

het goed is, goed om met elkaar

in zijn verbond te leven.



Schriftlezing: Johannes 12: 20-33, gelezen door de lector



20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden zien. 22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. 25Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.



27Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. 28Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesproken had. 30Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. 31Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ 33Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. 



Zingen: Lied 650: 1, 2, 3, 4, 6, 7



De aarde is vervuld

van goedertierenheid,

van goddelijk geduld

en goddelijk beleid.



Gods goedheid is te groot

voor het geluk alleen,

zij gaat in alle nood

door heel het leven heen.



Zij daalt als vruchtbaar zaad

tot in de groeve af

omdat zij niet verlaat

wie toeven in het graf.



Omdat zij niet vergeet

wie godverlaten zijn:

de wereld hemelsbreed

zal goede aarde zijn.



Het zaad der goedheid Gods,

het hoge woord, de Heer,

valt in de voor des doods,

valt in de aarde neer.



Al gij die God bemint

en op zijn goedheid wacht,

de oogst ruist in de wind

als psalmen in de nacht.



Overdenking 



Zingen: Lied 625



Groen ontluikt de aarde

uit het slapend graan,

nu de zon de zaden

roept om op te staan.

Liefde staat op,

wordt wakker uit de dood.

Liefde draagt, als koren,

halmen, vol en groot.



Onder steen bedolven

lijkt de liefde Gods.

Rest haar niets dan rusten

in de harde rots?

Diep in het graf

is Hij de weg gegaan

van het zaad dat stervend

nieuw ontkiemt tot graan.



Zaad van God, verloren

in de harde steen

en ons hart, in doornen

vruchteloos alleen –

heen is de nacht,

de derde dag breekt aan.

Liefde staat te wuiven

als het groene graan.



DIENST VAN HET ANTWOORD



Dankgebed - voorbeden - stil gebed - gezamenlijk gebeden Onze Vader



Inzameling van de gaven



De kinderen komen terug in de kerk …



ZENDING EN ZEGEN



Zingen: Lied 767: 1, 3, 4, 6



De toekomst van de Heer is daar

en voor zijn voeten uit

gaan vrede en rechtvaardigheid

als bruidegom en bruid.



Voorwaar, het heil is nu nabij,

uw goedertierenheid.

En vol verwachting zingen wij:

God roept de vrede uit!



Sta op, o God, en maak het waar

wat heel uw kerk bezingt:

dat heel uw schepping weer ontwaakt

uit haar betovering.



Gij hebt de groeve toegedekt

waarin de korrel viel

om weer te worden opgewekt:

Adam met hart en ziel.



Zegen

Gemeente: Amen, amen, amen



